
MARK BOODE

Mark Boode (1967) is schrijver en medeoprichter van Teachers for Climate. Hij 
schreef o.a. de YA-boeken Winnen van de Wereld (over een 15-jarige klimaatacti-
viste) en Vogelkinderen (over het jaar 2143).

Mark:
“In 2019 werkte ik namens Teachers for Climate met jongeren van Fridays for Fu-
ture en Code Rood aan de organisatie van een grote klimaatstaking. Dat was heel 
bijzonder. Tijdens werkweekenden werd samen besloten wat we zouden gaan doen. 
We discussieerden fel, maar daarna werd er ook gedanst en gezongen. 
Op vrijdag 27 september 2019 kwamen er 35.000 scholieren naar Den Haag, drie 
keer zoveel als we hadden gehoopt. Dit was onze manier om met onze zorgen en 
boosheid iets goeds te doen, om politici te dwingen om het klimaatprobleem sneller 
op te lossen. 
Ik besloot dat ik met mijn volgende boek wilde laten zien hoe waar deze jongeren 
voor vechten, toen en nu. Zo ontstond het verhaal van Yanna en haar nieuwe vrien-
den Lynne en Kamil van de Green Rebels: Winnen van de Wereld.”

Winnen van de Wereld 

Fragment uit hoofdstuk 9: Yanna, de Green Rebels en 
buurtbewoners demonsteren tegen de aanleg van een 
enorme parkeergarage in het centrum van de stad. Ze 
willen meer fietsenstallingen, meer groen, en minder 
auto’s.

‘Nu!’ Lynne sleurt me de straat op. ‘Hier.’ Midden op 
de weg gooit ze een geruite deken neer. Een versleten 
deken vol kattenharen. Ze trekt me naar beneden. We 
zitten. Een rugzak zwiept langs mijn hoofd. Schoenen duwen in mijn rug. Het 
regent benen. Dan klaart de lucht op. Het is zaterdag.

We zitten in rijen, zestig Rebels, zo dicht op elkaar gepropt dat er geen torre-
tje meer tussendoor kan, met onze rug naar een kaal terrein van hard zand en 
steengruis, de plek waar vijf verdiepingen met parkeerplaatsen moeten komen. 
Onmiddellijk beginnen de buurtbewoners met het uitzetten van de bordjes met 
plantennamen. Die bordjes zijn een uur geleden hiernaartoe gereden in twee 
metalen vuilcontainers en achter op het terrein neergezet.



Het is vreemd om opeens midden op straat te zitten. Voorbijgangers blijven 
staan. Rebels in oranje hesjes houden auto’s tegen en leiden fietsers en voetgan-
gers om ons heen. 

Lynne zit rechts van me, Silke links. We ontspannen, maar één kreet van Kamil 
en we haken allemaal onze armen en benen in elkaar tot een kluwen activisten. 
Het kost anderhalf uur om ons dan uit elkaar te halen en af te voeren, heeft Lyn-
ne uitgerekend. We hebben het geoefend, vanmorgen na de briefing. Eerst de ar-
men in elkaar strengelen, dan samen achteroverleunen, benen optrekken als een 
kikker, benen in elkaar haken, spieren aanspannen. Kamil en Balder speelden de 
politie. Samen moesten ze Silke lostrekken, wat dus bijna niet lukte. En die tijd, 
keer zestig Rebels , gedeeld door wat agenten, is anderhalf uur volgens Lynne. 
Vrijwillig gaan wij niet weg .

Ik hoor zingen en draai me om naar de Markt. Tientallen groepjes, jongeren 
en volwassenen, allemaal in het groen, lopen hand in hand over het plein. Bal-
der leidt ze naar de stapels met bordjes en kisten met hamers. Overal timmeren 
groepjes de groene paaltjes de grond in.

‘Hoe komen zij allemaal hier?’ Tot vorige week had ik nooit van de Rebels ge-
hoord.

‘Insta, Twitter, TikTok.’ Lynne glimlacht. ‘Sinds we als bos op het journaal zijn 
geweest, hebben we tien keer zoveel volgers. En buurtbewoners hebben ook een 
heleboel mensen opgetrommeld.’ Lynne wijst. Tussen twee lantaarnpalen wordt 
een spandoek opgehangen.

SORRY MENSEN, 
WE MOETEN WAT BOMEN PARKEREN

Aan de gevels worden meer leuzen uitgerold.

LAAT DIE AUTO’S
MAAR UITSTERVEN

GROUND CONTROL:
PLANTEN ZOEKEN AARDE

Ik kan wel janken, zo mooi is het.
‘Wajooo!’ 
Gegil. Getoeter. Ik schrik. Vijf Rebels in oranje hesjes springen opzij en slaan op 

een zilvergrijze auto die een meter voor de blokkade stopt.



‘Willen jullie dood?’ De bestuurder hangt uit het raam en laat de motor loeien. 
Kamil sprint ernaartoe, maar voordat hij iets kan zeggen, drukt de bestuurder 
nog een keer lang en hard op de toeter. ‘Of ze rotten op of ik rij over ze heen!’

Opdracht 1

Beantwoord de volgende vragen:
• Voor wie heb je meer begrip: voor de Rebels 

of voor de automobilist?
• Wat denk je dat de volgende partijen van de 

actie vinden: buurtbewoners, bewoners uit 
omliggende dorpen, grote supermarkten, 
de school in de buurt, restauranthouders, 
vogels.

• Als jij burgemeester was, hoe zou je dit dan 
oplossen? 

Opdracht 2 

Ontwerp nu zelf een actie voor een onderwerp dat jij belangrijk vindt:
• Bedenk wat je wil bereiken met je actie (wat wil je van wie gedaan krijgen en 

wanneer)?
• Bedenk een vorm voor je actie (bijv. protestsong, handtekeningenactie, stille 

tocht, demonstratie, boycot, staking)
• Bedenk een slogan voor je actie.
• Bedenk een manier om mensen mee te laten doen aan je actie.
• Bedenk wanneer je actie geslaagd is.
• Ontwerp nu een poster voor je actie.

Meer informatie over Mark Boode vind je op www.markboode.nl. Je kunt hem boe-
ken voor schoolbezoeken via de Schrijverscentrale. 

https://www.markboode.nl

